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İslam Kültür ve Medeniyetinde SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT 


I. Toplum, cemaat, ümmet ve millet kavramlarının anlamlarını araştırınız. 
2. Ensar ile muhaciri kardeş kılan antlaşmanın muhtevasını inceleyiniz. 


3. Ailenizdeki yaşlılardan, kendi çocukluk ve gençlik dönemlerindeki mahalle ve komşulukla ilgili hatıralarını anlatmasını isteyiniz. 


4. Kapitalist ekonomik sistemin özelliklerini araştırınız. 
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1. İSLAM VE TOPLUM 


İnsanlar toplum hâlinde yaşarlar. Çeşitli sosyal gruplardan oluşan toplumda fertler, hayatın 
akışı içinde birbirleriyle münasebetler kurar. Din, insanlara ideal toplum düzeni vaat eder. İslamiyet, sosyal hayatın tanziminde ilkeleri ve kurumlarıyla doğru yolu gösteren son ilahi dindir.z 
Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin insanları dine davet etmelerini, toplumu birliğe davet etmekle 
özdeş sayar. İslamiyet'in öngördüğü sosyal düzende; eşref-i mahlukat olan insanın maddi ve 
manevi varlığının korunması, kabiliyetini geliştirebileceği ortamın hazırlanması, toplumun hur- 
Zur ve barış içinde yaşaması amaçlanır. 
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Lg Dünva Müslüman Yoğunluğu ve Dağılısını Gösteren Harita (96 olarak) Pew Forum on Religion & Public Life (2012) e. 


İslam toplumu peygamberlerin toplum hayatının düzenlenmesine yönelik faaliyetleri neticesinde meydana gelmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.), kadınların, zayıfların ve kölelerin insan 
yerine konmadığı, güven ve adaletin zayıf olduğu bir topluma gönderilmişti.* O, gönderildiği 
toplumu cahiliye adetlerinden arındırarak İslam inancı üzerinde birleştirdi. Mü'minleri kardeş 


1 bk. Şüra suresi, 13. ayet. 

2 bk. Fatiha suresi, 5. ayet. 

3 bk. Bakara suresi, 186. ayet; Furkan suresi, 144. ayet; Nahl suresi, 125. ayet. 
4 Ibrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 20, 22. 
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ilan etti. Üstünlüğün kabile, ırk ve toplumsal statüde olmadığını bildirdi. Hz. Âdem'den (a.s.) 
itibaren peygamberlerin öncüsü olduğu toplum modeli, asr-ı saadette mükemmel şeklini alarak 
İslam toplumuna dönüşmüştür. 


İslam toplumu güce, zulme ve zevke dayanan toplum yapılarından farklıdır. İslam toplumunda Müslümanlar ve diğer inanç mensupları, ibadet, çalışma, sanat, eğitim gibi gündelik 
faaliyetlerini rahatça sürdürebilir. İslam toplumu, tevhid, barış ve hürriyet ilkelerine dayanan 
erdemli bir toplumdur. Kur'an'ın ifadesiyle, İslam toplumu fertleri birbirine kenetlenmiş tek 
vücut gibidir. 


İslamiyetin insanı yüceltmesiyle oluşan 
toplum, İslam Kültür ve Medeniyetini inkişaf ettirmiştir. İslamiyet'in geniş coğrafyalara yayılmasıyla İslam toplumunun bünyesi 
etnik yapı ve inanç yönünden çeşitlenmiştir. 
Müslümanlar farklı kültür ve medeniyetlerle 
karşılaşmayı, beşeri bir zenginlik olarak degerlendirmiştir. Müslüman, Yahudi, Hristiyan, 
Arap, Türk, Acem, hür, mevali, köle, zengin, 
fakir, kuvvetli, zayıf, kadın, erkek, genç ve ihtiyar gibi farklı sosyolojik gruplardan oluşan vi 
toplumda herkese adil davranılmıştı E : İslam toplumu ortak idealler etrafında bir araya gelir. 


2. İSLAM TOPLUMUNU YÖNLENDİREN İLKELER 


İslam toplumu, ortak ilke ve ideallere sahip dengeli bir toplumdur. Fertler arasındaki ilişkilerde karşılıklı anlayış, paylaşma ve fedakârlık gibi tutumlar esas alınır. Varlığını koruması ve 
geliştirmesine güven, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, iyiliği emredip kötülükten sakındırma, hak ve adaleti gözetme ilkeleri yön verir. 


İslam TOPLUMUNU YÖNLENDİREN İLKELER 


b Güven 
> Kardeşlik 
> İyiliği Emretme, Kötülükten Sakındırma 


> Yardımlaşma ve Jayanışma 
b Hakkıve Adaleti Gözetme 


> bk.Saffsuresi,4.ayet. 
6 Ilhan Kutluer, “İnsan,” DIA, C22,s. 322. 
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2.1. Güven 


Güven, fertlerin ve toplumun huzuru için gereken ilkelerin başında gelir. Güven ortamı 
sağlanmadan insanların hayatlarını sürdürmesi mümkün olmaz. Kişiler, gruplar, toplumlar ve 
devletler arasındaki ilişkilerin sorunsuz yürümesi can, mal ve ırzın korunması güvene bağlıdır. 
Güven ortamının kaybolduğu bir toplumda haksızlık, zulüm, aldatma gibi olumsuz davranışlar 
yaygınlaşır. Birlik ve beraberlik ortadan kalkar. İnsan ruhunda ve toplumun yapısında yıkıcı hasarlar meydana gelir. 


Kur'an'da sorumluluk verilen ve değerli kılınan her varlığın öncelikle güvenle ilişkisine dikkat çekilir. Kutsal kitapları getiren meleğin sıfatının “Ruhu'I-Emin”7 olması, peygamberlerin ortak 
sıfatlarından birinin “Emin”: olması, Mekke'nin 'Beledü'l-Emin” kılınmasıs buna örnek gösterilebilir.'o 


İslam toplumunda güvenliği sağlamak üzere kurumlar oluşturulmuştur. Müslüman idarecilerin esas görevi, toplumun güvenliğini saglamak olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.), Medine 
Sözleşmesi ile şehirde yaşayan Müslüman, Yahudi ve putperestlerle karşılıklı güvene dayalı bir 
ortam tesis etmiş ve şehri güvenli hale getirmiştir." 


Hz. Ebu Bekir (r.a.) Dönem'i'nde şehirlerde özel güvenlik teşkilatı oluşturulmuştur. İslam beldelerini gezen seyyahlar bu şehirlerdeki güven ortamının kendi memleketlerinde bulunmadığını 
belirtmişlerdir.? 


Güven ortamı, tarih boyunca çok sayıda topluluğun Osmanli topraklarına sığınmasına sebep olmuştur. İspanya'dan çıkarılan 
Yahudiler Il. Bayezit tarafından İstanbul, Selanik ve İzmir gibi şehirlere yerleştirilmiştir. XVI. yüzyıl, Batılılar tarafından Osmanlı Barışı 
Çağı (Pax Ottomana) olarak nitelenmiştir. İsveç Kralı Demirbaş Şarl, 
Osmanlı ülkesinde uzun süre mülteci olarak kalmıştır. XIX. yüzyılda 
ise Rusya'nın baskısından kaçan binlerce Macar, Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Ülkenin her yanındaki gayri müslimlerin can güvenliği sağlanmıştır. 


II.Bayezid 


“> Güven ortamının, medeniyetlerin gelişmesine ne gibi etkilerinin olabileceğini günümüz dünya 


şehirlerinin siyasi, ekonomik ve sosyal durumlarını göz önünde bulundurarak yorumlayınız. 


Güven ikliminin oluştuğu dönemlerde İslam Medeniyetinin gelişmesi hız kazanmıştır. Güvenligin sağlanamadığı zamanlarda ise Moğol ve Haçlı saldırılarının gerçekleştiği dönemlerde 
olduğu gibi sorunlar artmış ve İslam Medeniyetinin zayıflamasına yol açmıştır. 

7 bk. Şuara suresi, 193. ayet. 
8 Ali Toksarı, “Emanet,” DIA,C11,s.81. 
9 bk. Tin suresi, 3. ayet. 


10 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 40, 42, 43. | 
11 Recep Şentürk, “Insan Hakları, DİA, C 22, s. 328; Ali Bardakoğlu, “Islam,” DIA,C23,s.21. 


12 Metin Yılmaz, “Şurta/” DİA, C39, s. 242. 
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2.2. Kardeşlik 


İnsanlar Hz. Âdem'in (a.s.) soyundan geldiği için kardeş sayılırlar. 
Erdemli toplumun oluşması için kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku gereklidir. Müslümanlar inanç, amaç ve 
davranış birliği açısından birbirinin 
kardeşleridir. “Mü'minler ancak kardeştirler...”'5 ayet-i kerimesi, nerede ve 
ne zaman yaşadığına, ırkına, cinsiyetine ve kabilesine bakılmaksızın, bütün 
Müslümanların kardeş olduğunu ilan 
eder. İslam kardeşliği İslam toplumlarını birleştirecek en kuvvetli bağ olarak görülür. 


Müslümanlar,Çanakkale'de eşsiz bir kardeşlik dayanışması sergilemiştir. 


Müslümanlar birbirini yalnızca Allah (c.c.) rızası için severler. İyi komşuluk ilişkileri, sevinç 
ve üzüntünün paylaşılması, yardımlaşma, dayanışma ve iş birliği kardeşliğin gereğidir. Hz. Peygamber (s.a.v.), Müslüman kardeşlerin birbirlerine zulmetmemesini, kardeşini zalimin eline 
bırakmamasını, birbirlerini yalanlamamasını, küçük görmemesini, birbirlerine ihanet etmemesini dajma Müslüman kardeşinin yanında olmasını tavsiye etmiştir." 


Modern dünyanın toplum dayanışması olarak nitelediği ve aradığı oluşum, asırlar öncesinde Medine'de tesis edilmiştir. Hz. Peygamber 
(s.a.v.) tarafından Ensar ile Muhacir'in kardeş 
ilan edilmesiyle ortaya çıkan kardeşlik hukuku, 
İslam toplumunu diğer toplumlardan ayıran 
önemli unsurlardan biridir. Müslümanların kardeş olduklarını hatırlamaları, birbirine arka çıkmaları, birbiriyle kenetlenmeleri, dünyadaki adaletsizliklerin ve insan hakları ihlallerinin giderilmesi için önem taşımaktadır. 


"> Din kardeşliğinin günümüz İslam toplumları için önemini tartışalım. 
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2.3. Yardımlaşma ve Dayanışma 


Müslüman toplumu oluşturan fertler arasındaki yardımlaşma ve dayanışma ruhuna dayalı 
bağlılık, bir vücudun organları arasındaki irtibat gibidir.'s Muhtaç insanların ve mağdur edilen 
grupların mağduriyetinin giderilmesi Müslümanlar üzerine yüklenmiş bir borçtur. İslam toplumunda; 

> Müslümanlariyilik ve takva üzerine yardımlaşmaya davet edilir. 

b /htyaçsahiplerinin gözetilmesinde aile fertleri, akrabalar, komşular vb. yakın olandan başlanması 
esastır.” 

b Çalışma gücü olmayan, çalıştığı halde ihtiyaçlarını karşılayamayan fakir ve yetimlerin, muhtaç ve 
düşkünlerin temel ihtiyaçları toplum tarafından karşılanır. 


b Karşılıksız yardım esastır.” 


13 Hucurat suresi, 16. ayet. 

14 bk. Buhari, Mezalim 3, 4; Müslim, Birr 32. 

15 bk. Buhari, Edeb 27; Müslim, Birr 66. 

16 bk. Maide suresi, 2. ayet. 

17 bk. Nisa suresi, 36. ayet. 

18 bk. Zariyat suresi, 19. ayet. Ni 

19 bk. Bakara suresi, 262, 264. ayetler; Müslim, Imân 171. 
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İslam toplumu, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde güçlenerek gelişmiştir. Peygamberimizin 
(s.a.v.) hicretin 5. senesinde baş gösteren kıtlık ne- Ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen 
deniyle, Mekkeli müşriklerin yardım isteğine olum- | yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine ait 
lu cevap vermesi, İslam'da yardımlaşmanın insani | istatistikleri içeren bir rapor hazırlayınız. 
boyutunu göstermesi bakımından önemlidir. Medine Sözleşmesi'nde Müslümanlar, Yahudiler ve 
diğer grupların birbiriyle ilişkilerinin düzenlenmesiyle toplumsal dayanışma bilincinin geliştiri!- 
mesi amaçlanmıştır.2! 


2,4. İyiliği Emretme, Kötülükten Sakındırma 


Toplumda ortak bir şuurun meydana gelmesini sağlayan iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma ilkesi, İslam'ın temel dinamiğidir. Kur'an'da çocuklara, kadınlara, yaşlılara, çevreye, 
insan haklarına, toplumsal barışa ve iş hayatına yönelik zararlı ve yıkıcı eğilimlerin etkisiz kılınmasını, fitne ve fesadın önlenmesini ihtiva eden çok sayıda hüküm bulunmaktadır. İyiliği 
emretme ve kötülükten sakındırma ilkesinin ihmali, insani değerler sisteminin zayıflamasına, 
insanın amaçsız hale gelmesine, toplum hayatında telâfisi mümkün olmayan sorunların ortaya 
çıkmasına sebep olur. 


İslam devleti, Hisbe teşkilatını kurarak iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmiştir. Dini gayreti ve bilgisi yüksek kimseler de vaaz, irşad ve 
nasihatlerle iyiliğin gelişip yayılması, kötülüğün zararlarından korunulması yolunda çaba harcamıştır. Dini ve ahlaki hayatın gelişmesine ve kamu düzeninin sağlanmasına katkıda bulunmak, 
bir Müslümanlık ve vatandaşlık borcu sayılmıştır. 


Hisbe 


Kur'an'da yer alan “Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun” (Âl-i İmran 
suresi, 114. ayet) emri, Hisbe denilen teşkilatın vücut bulmasını sağlamıştır. Kaynaklarda Asr-ı Saadet'ten 
itibaren tüm İslam ülkelerinde Hisbe teşkilatının kurulduğu açıkça belirtilmektedir. Hisbenin kapsamı çok 
geniş olmakla beraber temel görevi fert, toplum, devlet hakları ile kamu ahlâk ve düzeninin korunmasıdır. 


Hisbe faaliyeti Müslümanlar için farz-ı kifaye sayılmıştır. 


Hisbe işini yapan görevliye muhtesib denmiştir. Hisbe faaliyetleri, muhtesib için hukuki-resmi bir görevin icrası mahiyetinde bir sorumluluktur. Muhtesib, iyiliği emir ve kötülükten yasaklamada, öğüt verme 


ve uyarma gibi çeşitli görev ve yetkilere sahiptir. Hizmetine karşılık kendisine maaş tahsis edilirdi. 
Cengiz Kallek, “Hisbe,” DİA, C 18, s. 133. 


2.5. Hak ve Adaleti Gözetme 


Hak kavramı doğruluk, gerçeklik, hakikat, sahip olunan yasal yeterlilik ve yetkiler anlamına 
gelir. Hukuk kavramı, hak kelimesinin çoğuludur. İslamiyet, bir hak ve hakikat medeniyetidir. 
Kur'an-ı Kerim'de hak ve adaletin mutlaklığı güçlü şekilde vurgulanır. Hesap gününde kimseye 


20 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, C 6. s. 150. 
21 Mehmet Akif Aydın, “Anayasa,” DİA, C3,s. 153. 
22 bk. Enfal suresi, 73. ayet; Hud suresi, 116. ayet; Müslim, Birr 32; Buhari, Cihad 148; Müslim, Cihad 24-25; Ebü Davud, 


Cihad 90; Ebü Davud, Cihad 90, 121. 
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haksızlık yapılmayacağı, herkese adaletle hükmedileceği ve hak sahiplerine haklarının verileceği belirtilir. Kanun koyarken, yönetirken ve yargılama yaparken herhangi bir menfaat gözetmeyen yöneticilerle, birbirlerine ve çevreye karşı hak ve adaleti gözeterek hareket edenlere 
kurtuluş müjdelenir. 


” NA 


Hak kavramı Kur'an'da 247 ayette yer almıştır. “Batılın zıddı”, doğru haber”, “bir olayın iç yüzü", 
uygun bilgi”, “inanç” gibi anlamlarının yanında, Allah'ın (c.c.) bir ismi ve sıfatı (Hakk) olarak da geçmektedir. İslami kaynaklarda hak kelimesi “korunması, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gerekli olan maddi 
veya manevi imkân, pay, eşya ve menfaatler; görev, sorumluluk, borç” gibi anlamlarda da kullanılmıştır. 


Mustafa Çağrıcı, “Hak,” DİA, C 15, 5. 137. 


aslına 


Peygamberler hak ve adaleti tesis ederken insan 
ve toplumun menfaatini önde tutmuştur. Haktan ve 
adaletten ayrılıp toplumlarına zulmeden Nemrut, 
Firavun ve Haman gibi zalimlere karşı Peygamberlerin yaptığı mücadeleler Kur'an-ı Kerim'in temel konularındandır.2 Hakkın kapsamı geniştir. Hadislerde 
yer alan Allah (c.c.) hakkının yanı sıra din kardeşliği, 
anne, baba, koca, zevce, çocuk, akraba, arkadaşlık, 
dostluk, komşuluk, misafirlik, mal, yolculuk gibi haklar, insanların birbirleri üzerindeki mesuliyetine işaret eder. Hz. Peygamber (s.a.v.), kişinin kendine karşı sorumlulukları olduğu gibi ailesine, dostlarına ve 
misafirlerine karşı da sorumluluğu olduğunu bun- ME 
dan dolayı bütün zamanını ibadetle geçirerek bu so- e mas malı 
rumluluklarını ihmal etmesinin yanlışlığını bildirir.2s 


Adldir mücib-i salâh-ı cihan Adalet bütün dünyanın düzenini temin eder. 


Cihan bir bağdır divarı devlet Cihan bir bağdır, duvarı devlettir. 


Devletin nâzımı şeri'attır Devletin nizamı Allah'ın kanunudur. 


Şeri'ata olamaz hiç hâris illâ melik Allah'ın kanununu ancak devlet başkanı korur. 


Mülk zapt eyleyemez illâ leşker Mülk ancak ordu ile zapt edilir. 
Leşkeri cem' edemez illâ mal Orduyu ancak mal ayakta tutar. 


Malı cem' eyleyen raiyettir Malı bir araya getiren ancak halktır. 


Raiyeti kul eder pâdişah-ı âleme adi. Halkı idare altına alan cihan padişahının adaletidir. 


> Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı Alai adlı eserinde yer alan Daire-i Adalalet kavramının Osmanlı Devletinin adalet anlayışına yaptığı etkiler neler olabilir? 


23 bk. Mü'min suresi, 17. ayet. 
24 bk. Bakara suresi, 49-50, 258. ayetler; Ta-Ha suresi, 9-98. ayetler; Kasas suresi, 6, 8, 38. ayetler. 
25 bk. Buhari, Savm 51-55, Nikah 89; Edeb 84, 85.. 
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Adalet, insanlar arası ilişkileri tanzim etmek konusunda üzerinde en çok durulan kavramdır. Hakkı teslim etmek ve hukuka riayet etmek anlamındaki adalet, insanların haklarına saygı 
göstermek, herkese layık olduğu ve hak ettiğinin karşılığını vermek gibi erdemleri içerir. Adalet; 
ahlaki, hukuki, dini ve evrensel bir değerdir. İslam Medeniyetinde adalet, toplumsal hayatın 
esası ve mülkün temeli sayılmıştır.x Şahsi menfaat temini, akrabalık ya da düşmanlık gibi hissi 
durumlar veya makam-mevki, cinsiyet ve maddi durum gibi üstünlük anlamında yorumlanabilecek statüler, adalet ilkesinden sapmayı mazur göstermez. 


İslam hukuk sisteminde adaletle ilgili kurumlar Peygamberimizle (s.a v.) birlikte gelişmeye 
başlamıştır. Veda Hutbesi bir insan hakları beyannamesidir. Veda Hutbesi'nde ferdin ailesi, yakınları ve içinde yaşadığı toplumla olan ilişkileri ele alınmış, karşılıklı haklarının neler olduğu belirlenmiştir.2 Bu esaslar, İslam Medeniyetinin gelişmesine ve kurumlaşmasına rehberlik yapmış; 
İslam hukuk sistemi içinde kadılık, şurta, hisbe ve mezalim gibi kurumlar meydana getirilmiştir. 


İslam Medeniyeti'nin en belirgin vasfı olan hak ve adalet kavramları, sistemleşerek kurumlaşmış uygulamalarda kendini göstermiştir. Yöneticilerin kendinden sonrakilere yaptıkları 
ilk tavsiye adil olmaları gerektiğidir. Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı “daire-i adalet” kavramında karşılığını bulmuştur. Halkın karnının doyması, huzur ve güven içinde yaşaması, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve hazinenin doluluğu sultanın ve yöneticilerin ülkeyi adaletle 
yönetmesine bağlı sayılmıştır. 
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İNSAN TOPLUM İÜ EVREN | 
-> islam toplumunda insanın Allah (c.c.), insan, toplum ve evrenle ilişkilerini gösteren bir 


şema. 


26 Mustafa Çağrıcı, “Adalet,” DİA,CI, s. 341. 
27 M. Asım Köksal, Islam Tarihi, s. 1783-1784. 
28 Ahmet Kahraman, “Ahlak-i Alai,” DIA,C2,s. 15. 
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3. İSLAM TOPLUMUNDA SOSYAL HAYAT 
3.1. İnsan-Allah İlişkisi 


Allah'ın (c.c.), emir, nehiy ve tavsiyeleri insana 
yöneliktir. İnsan, aklı ve iradesiyle eşyaya dilediği biçimi verme, onu kendi yararına kullanma imkân ve hakkına sahiptir. İnsan bir çok yönüyle öteki canlılardan 
üstün yaratılmıştır.2 Nimetlere karşılık olarak Rabbini 
tanıması,* onun iradesine uygun bir hayat yaşaması 
tavsiye edilir.s: 


Allah (c.c.) ile insan arasındaki bağ, “Allah kuluna 
şah damarından daha yakındır.” ayeti ile net bir şekil- 


de ifade edilir. “Allah (C.G; kulunu sevdiğinde onun Islam medeniyetini kul olma şuuruna sahip fertler kurmuştur. 


işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı 
olur.” Kul, imanı vasıtasıyla yaratıcısı ile güçlü bir bağ kurar. İslam toplumu Allah'a (c.c.) teslim 
olan fertlerle ayakta durur. Aşağıdaki dört unsurun, insanın zihnine, kalbine ve davranışlarına 
yansımasıyla kulun yaratıcısına teslimiyeti gerçekleşir. 


İman: Peygamberler tarafından insana ulaştırılan ilahi emirleri, insanın diliyle söylemesi ve 
kalbiyle tasdik etmesi olarak tarif edilmiştir.» İman esaslarının birincisi ve temeli Allah'ın (c.c.) 
tek olduğuna tam bir teslimiyetle inanmaktır. İslam toplumu gücünü imanlı fertlerden almış, 
İslam Kültür ve Medeniyeti imanlı fertler eliyle şekillenmiştir. 


İhlâs: İnsanın yaratıcısıyla ilişkilerinde, yaşantısında, ibadet ve iyiliklerini çıkar kaygısı gözetmeksizin sadece Allah'ın (c.c.) rızası için yapmasıdır. Şeytan ihlâslı kişilere zarar veremeyeceğini itiraf etmiştir. Hz. Peygamber delfs.a.v.) “Yâ Rabbi! Beni sana karşı ihlâslı bir kul yap” şeklinde 
dua etmiştir. İhlâs, amellerin kabulünde ve fertlerin birbirlerine güvenmelerinde samimiyete 
dayalı ilişkilerin kurulmasını sağlar. 


Takva: Mü'minin Allah'a (c.c.) yakınlaştıracak şeylere uyması, ondan uzaklaştıracak şeylerden de titizlikle kaçınmasıdır.s Allah (c.c.) katında en değerli kimse beşeri konumu yüksek olan 
değil, takvâ sahibi mümindir.s Takvâ sahipleri, Allah'ın (c.c.) rahmetinden mahrum kalmaktan 
korkar. Ferdi ve sosyal ilişkilerde, sevap-günah ve helal-haram konularında hassasiyet gösterir. 
Tabiat, canlılar, kamu hizmetleri, kamuya ait mallar, vakıf, miras, işçi-işveren ilişkileri konularında titiz davranmak takvânın gereğidir.» 


> İslam Medeniyetinin gelişmesinde insan-Allah (c.c.) ilişkisinin rolünü yorumlayınız. 


29 bk. İsra suresi, 70. ayet. 

30 bk. Müddessir suresi, 3. ayet; Duha suresi, 11. ayet. 
31 bk. Bakara suresi, 132. ayet; Nisa suresi, 59. ayet; Nur suresi, 52. ayet. 
32 Kaf suresi, 16. ayet. 

33 bk. Buhâri, Rikak 38. 

34 Mustafa Sinanoğlu, “İman,” DİA, C 22, s. 213. 

35 Süleyman Ateş, “Ihlas,” DIA,C21,s. 536. 

36 bk. Hicr suresi, 40. ayet; Sâd suresi, 83. ayet. 

37 Ebu Davud, Vitr 25. | 

38 Süleyman Uludağ, “Takva,” DIA, C39, s. 484, 

39 bk. Hucurat suresi, 13. ayet. 

40 Süleyman Uludağ, “Takva,” DIA C 39, s. 485. 
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İhsan: Mü'minin işlerini Allah'ı (c.c.) görüyormuş gibi en güzel şekilde yapmasıdır. Bütün 
iyiliklerin Allah'tan (c.c.) geldiğine, her durumda hakiki nimet ve lütuf sahibi olarak sadece Allah'a (c.c.) yönelerek her şeyi ondan dolayı sevmesi gerektiğine inanmaktır." 


İhsan, kişinin anne ve babası başta olmak üzere diğer insanlar karşısındaki sevgiye dayalı 
özverili tutumunu ifade eder. Kur'an'da muhsin kimselerin özellikleri; öfkeye hâkim olma, 
affetme, hoşgörü, sabır, aşırılıktan sakınma, kararlılık ve cesaret, tokgözlülük ve cömertlik gibi 
erdemler olarak ifade edilir# 


3.2.İnsan-İnsan İlişkisi 


Müslüman, davranışlarında ölçülü olmaya dikkat eder. Ülkesinde ve yeryüzünde barış ve 
huzuru hâkim kılmaya çalışır.“ Yeryüzünde fesat çıkarmamak, hayırlı olana yönelmek, insan 
onurunu incitmemek, merhametli olmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, insanın dirilişine 
ve kurtuluşuna vesile olacak davranışlardandır. Âdemiyyet, insan onuru, merhamet ve isâr İslam'ın insanlarası ilişkilerin düzenli yürümesi için belirlediği ilkelerdendir. 


Âdemiyyet: İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökenine, toplumsal konumuna ve cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesidir. Bu tutum, onun sadece insan olmasından kaynaklanır. İnsanın beşeri yönünde nefsin ve şeytanın kışkırttığı zaafları 
mevcuttur. Bunlar, nankörlük, acelecilik, cimrilik, zalimlik ve cedel gibi eğilimlerdir.* İnsanın bu 
nitelikleri yüzünden diğer insanlara ve çevreye vereceği zararı önlemek için temel hak ve hürriyetler dokunulmaz kabul edilerek İslam Hukuku tarafından koruma altına alınmıştır. 


İnsan Onuru: İnsan onurlu, şereflis ve izzet sahibi kılınmıştır. İslam 
dini, insan onurunu korumayı esas 
alır. İnsanın yaratılıştan kaynaklanan 
üstünlüğü; ırk, renk gibi ayrımları kabul etmez. İnsan onuru; makam-mevki, siyasi, sosyal veya ekonomik üs- 


“Kendisine dost olmayanlar, gayrıya dost olamazlar. 
Kendileri ile barışa varamayanlar, gayrı ile barışa varamazlar. Kaldı ki savaş yoktur. Dünya, dostluk üzere halkedilmiştir. (...) Yaşama sevincini yitirmemek, amma hiç bir şeye 
yerinmemek ve sevinmemek mesleki İslam'ındır. Bunalım, 
Batı insanınındır. Batı insanı zann ile melüftur. Batı insanı 


tünlük statülerinden kaynaklanmaz. hayâlperesttir. Batı insanı tecessüs ile ma'lüldür. Ve Batı 
Islam, statüye dayanan üstünlük insanı vehimlidir. (...) Batı adamının bunalımı çok tabiidir; 
anlayışlarını reddeder; temel insan muallâktadır. Doğu adamı yerinmez ve sevinmez çünkü 
haklarını beyan eder. Buna göre dil, dünyada sevinilecek ve yerinilecek bir şey yoktur. Ve biırk, soy, cinsiyet, mezhep gözetmek- zim hüznümüz Allah'adır." 

sizin bütün insanlar Allah (c.c.) katın- (Dostluk Üzerine-Fethi Gemuhluoğlu Kitabı 


Ki) İz yayıncılık-sh-33-37) 
da eşittir. 


“> Metinde insanların hangi zaaflarına dikkat çekilmektedir? Yorumlayınız. 


41 bk. Bakara suresi, 152 ve 107. ayetler; İbrahim suresi, 7. ayet; Nahl suresi, 53. ayet; Şüra suresi, 12. ayet. 

42 Mustafa Çağırıcı, “İhsan,” DİA, C 21, s. 545. 

43 bk. Al-i lmrân suresi, 134-135 ayetler; Mâide suresi, 13. ayet; Hüd suresi, 115. ayet. | 

44 bk. Bakara suresi, 11, 148, 177 ve 267. ayetler; Nisa suresi, 59. ayet; Neml suresi, 62. ayet; Hud suresi, 61. ayet; İnsan 
suresi, 8. ayet. 

45 bk. Enbiya suresi, 37. ayet; Maide suresi, 30-31. ayetler; İsra suresi, 100. ayet; Araf suresi, 10. ayet; İsra suresi, 83. ayet; 
Hud suresi, 9. ayet; Nisa suresi, 28. ayet; Şems suresi, 8-10. ayetler. 


46 bk. Tin suresi, 4. ayet. 
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Her insan yaşama hakkına sahiptir; bu hak ona yalnızca insan olduğu için verilir. Esir, hükümlü, tutuklu ve engelliye iyi davranmak, zayıfları ezmemek, çocukları çalıştırmamak, insan 
onurunu korumanın gereğidir. 


Merhamet: İnsanları, hemcinslerinin ve diğer canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya 
ve yardım etmeye sevk eden duygu merhamettir. Bu ilke insanlar arasındaki duygu birliğinin, 
dayanışma ve paylaşmanın başta gelen sebeplerindendir. Evlat sevgisi, ana babaya saygı ve itaat, sıla-i rahim, yaşlılara, yoksullara, hastalara, engellilere, yetimlere, kimsesizlere yardım etme 
gibi erdemler merhamet duygusunun yansımalarıdır. 


İslam kaynaklarında rahmet, genellikle merhamet kelimesiyle ifade edilir. Diğer bütün duygular gibi şefkat ve merhamet de Allah (c.c.) vergisi duygulardır. Merhamet sahipleri, muhtaç 
ve çaresizlere yardım eder, sıkıntılarını giderir ve toplumda adaletin sağlanmasına vesile olurlar. 
Yetimlere, mazlumlara, hastalara ve darda kalanlara gösterilen alâka merhametin neticesidir. 


Merhametin önemine dair birçok hadis rivayet edilmiştir. “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” hadisi, insanlar arası ilişkilerde meydana gelen parçalanmayı ve böylece insanı Rabb'inin rahmetinden uzaklaştıracağını ifade eder. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. 
Peygamber (s.a.v.), “Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah (c.c.) da kıyamette onun sıkıntılarından birini giderir.” # buyurmak suretiyle Müslümanların her alanda ilişkilerini merhamet, 
sevgi, yardımlaşma ve dayanışma yönünde geliştirmelerini, dertlerini paylaşmalarını emretmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) diğer canlılara merhamet konusunda da hassasiyet göstermiştir. 
Zor durumdaki bir hayvanı kurtaran kişinin bu sayede cenneti hak ettiğini,* bir hayvanı ölüme 
terk edenin de cehennemlik olduğunu" bildirmiş, atış talimi yaparken canlı hayvanı hedef alanları lânetlemiştir.s 


Merhamet, insanı iyilik yapması 
için eyleme çağıran bir duygudur. İnsan, ilahi rahmetten aldıgı merhamet 
duygusuyla nerede bir ihtiyaç sahibi 
varsa, onların sıkıntısını gidermek için 
çaba harcar. Komşusu ihtiyaç içindeyse 
ona el uzatır. Zalimin karşısında, mazlu- | 
mun yanında yer alır. Müslüman başkalarının sıkıntısını, kendi içinde hisseder. 
Rabb'inin ve merhamet ettiği kimse- 
nin duasını almak suretiyle kendisine 
de merhamet edilir. Hz. Peygamber'in 
(s.a.v.) uygulamalarını rehber edinen 


ini 


m, i , . . |. Ülkemizdeki vedünyanınher tarafındaki Müslümanlara çeşitli kuruluşlar tarafından kurulan 
Müslümanlar, Islam Medeniyetini bir merhamet köprüsüyle, sağlıktan gıdaya kadar geniş kapsamlı yardımlar yapılmaktadır. 


merhamet medeniyetine dönüştürmüştür. 


47 Buhari, Edeb 18. 

48 Buhari, Mezalim 3. 

49 bk. Buhari, Şirb 9, Vudü 33. 
50 bk. Müslim, Birr 151. 

51 bk. Müslim, Sayd 58. 
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İsâr: İsâr, şefkat ve merhametten kaynaklanan bir duygudur. İhtiyaç içinde olsa dahi kardeşini kendine tercih etme anlayışıdır. Geniş anlamda cömertlik ve diğerkâmlık demektir. İnsanın 
elindeki kaynak ve imkânları başkalarının yararına kullanmasıdır. 

Hz. Peygamber (s.a.v.), insanların en cömertiydi. Temel ihtiyacından fazlasını daima muhtaçlara dağıtırdı. O, cimrilikten sakınılması gerektiğini çünkü cimriliğin helak edici olduğunu 
ifade etmiştir.s: Başkasını düşünmeyen, yalnızca kendini değerli gören, kendi menfaatini önceleyen bireyciliğin ve cimriliğin, insan tabiatına aykırı olduğunu bildirmiştir. 


3.3. İnsan-Toplum İlişkisi 


Kurumlaşma ferdin şahsiyet kazanması ve toplum dayanışması için önemlidir. İslam Medeniyeti, insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda özgün kurumlar oluşturmuştur. Bu sosyal kurumlardan bazıları mescit, vakıf, fütüvvet ve Ahilik'tir. 


“Cahiliye Dönem'i'nde, aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabanın oluşturduğu topluluğa “asabe”, bu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı koymak 
veya Saldırıda bulunmak söz konusu olduğunda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan 
birlik ve dayanışma ruhuna da “asabiyet” denilmekteydi. Asabiye, bugün anlaşıldığı manadaki ırkçılığa 
göre daha dar çerçeveli ve kabilevi bir karakter arz etmektedir. 


Düzenli bir siyasi birlikten ve hukuki yapıdan mahrum olan Cahiliye Dönem'i'nde, bir kabilenin veya 
kabileden bir kişinin başka kabile tarafından -hangi sebeple olursa olsun- tecavüze uğramasını önleyen veya herhangi bir tecavüzün vukuu hâlinde, bunun doğurduğu maddi ve manevi zararın telafisini 
sağlamaya sevk eden en önemli ve tesirli amil asabiyet kanunu idi. Saldırıya maruz kalan tarafın kendi 
kabilesini yardıma çağırması hâlinde bütün kabilenin galeyana gelerek bu çağrı uyarınca hareket etmesi 
asabiyet kanununun kaçınılmaz bir gereği idi ki Cahiliye Dönem'i'nde ardı arası kesilmeyen kabileler arası 
savaşların temelinde bu kanun vardı. 


Kur'an'da bu zihniyetin temelini teşkil eden soy üstünlüğü, kabilecilik ve kavmiyet davalarının tümüyle reddedildiği, samimi dindarlık ve ahlaki hassasiyet demek olan takva dışında bir üstünlük sebebi görülmediği, gruplar arasında baş gösterebilecek çekişmeleri -asabiyet gayretiyle daha da arttırmak yerine- 


öncelikle adalet ve hakkaniyete dayanan uzlaşma yoluna gitme ve her durumda haksız tarafın karşısında 
olma vecibesinin getirildiği açıkça görülmektedir.” 


Mustafa Çağırıcı, “Asabiyet,” DİA, C3, 5. 453-455. 


Aile: Yeryüzünde ilk aile Hz. Âdem (a.s.) ve Havva tarafından kurulmuştur. Aile, medeniyetlerin gelişmesinde ve varlığını korumasında belirleyici olan kurumdur. İslam toplumunun temel 
taşı ve sosyal hayatın çekirdeğidir. 


İslam toplumunda aile birliğine büyük önem verilir. Ailenin tarafları olan erkek ve kadın 
birbirinin destekçisi, koruyucusus ve huzur kaynağıdır. Aile yuvası sevgi, şefkat ve merhamet 
üzerine kurulur. Kur'an ve hadislerde evlilik tavsiye ve teşvik edilir. Hz. Peygamber (s.a.v), İslami bir yaşantının hâkim olduğu ailelerin kurulmasını ve ümmetinin sayıca artmasını istemiş, 
hesap gününde ümmetinin çokluğuyla övüneceğini ifade etmiştir. 

52 bk. Buhâri, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3; Müslim, Zekât 66-68, 97, Fezâil 57-58. 


53 bk. Tevbe Suresi, 71.ayet. 
54 bk. Rüm suresi, 21. ayet; Nahl suresi, 72. ayet; Nür suresi, 32. ayet; Buhâri, Nikâh 1; Müslim, Nikâh 5. 


55 bk. İbn Mâce, Nikâh 1. 
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İslamın ahlak ve terbiye 
hususundaki oOemir, tavsiye 
ve düzenlemeleri, İslam ailesinin kendine has özelliklerini belirler. Genel olarak aile 
kurmanın amaçları; neslin 
devam ettirilmesi, korunma- | 
sı, Sevgi, saygı ve huzur içinde duygusal ihtiyaçların karşılanması, çocuklara temel 
dini, sosyal ve kişisel eğitimin 
verilmesidir. Neslin devamını 
sağlayacak olan çocukların, 
ruhi ve manevi gelişiminde 
ailenin etkisi büyüktür. 


Aile, İslam toplumunun temelidir. 


Aile yapısının sağlamlığı sayesinde İslami değerler gelecek nesillere aktarılmıştır. Topluma 
içten ve dıştan gelen yıkıcı etkiler, aileler arasındaki dayanışma ile daha az zararla atlatılmış ve 
iş birliği güçlenmiştir. İslam Medeniyetinde İslam dışı toplumlardan farklı olarak aile kurumuna 
olan bağlılık, dinin ve İslam toplumunun korunmasında birinci derecede etkili olmuştur. 


Mescit: İslam toplumunun dini, idari, hukuki, siyasi, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesinde mescit / cami merkezi konumdadır. Mescitler, dini bilginin öğretildiği merkezler 
ve halka açılan toplantı yerleridir. Müslümanların davranışlarına yön veren değerlerin öğretildiği kurumlardır. 


Mescidin temel işlevi, ibadet yeri olmasıdır. Beş vakit namazın cemaatle kılınmasının tavsiye edilmesi, Cuma ve Bayram Namazlarının cemaatle kılınma mecburiyeti, insanları cami ve 
mescitlere yöneltir. Mescitler, Hz. Peygamber (s.a.v.) Dönem'i'nden itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekânlardır. Müslümanlar ilk eğitimlerini mescitte bizzat Hz. Peygamber'den (s.a.v) almış, Suffe ehli, âlim kimseler olarak yetişmiş ve toplumu aydınlatmıştır. 


Mescit, İslam toplumunun davranış eğitiminin merkezi kurumudur. | 
Mescide kişisel temizliğe itina gösterilerek girilir. Gereksiz konuşmalar 
yapılmaz. Cemaati rahatsız edecek 
davranışlardan kaçınılır. 


Mescit, Müslümanların cihada 
hazırlanmasında maddi ve manevi 
yönden etkili olmuştur. Asr-ı Saâdet'te mescid askeri bir karargâh, bir 
nevi askeri şüra meclisi ve askeri has- 


Kastamonu Nasrullah Camii'nde Mehmed Âkif'in verdiği vaazlar, 


ta ha ne ola ra k d 2 gö rev yapm IŞİI r. İstiklâl Harbi'nin kazanılmasında etkili olmuştur. 
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Vakıf: Vakıf, gelir getiren mal, mülk ve akarların, hayır amaçlı 
olarak tahsis edilmesidir. Vakıf, Hz. Peygamber (s.a.v) Dönem'i'nden itibaren bütün İslam ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında etkili olmuş bir hayrat sistemidir. Vakıf kurumunun 
özünde, insanlığa karşı şahsi ve vicdani sorumluluk hissi, iyilik, 
şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygusu vardır. Kur'an'daki, 
mülkü Allah (c.c.) yolunda harcamak,“ iyilikte yardımlaşmak, 
hayırda yarışmak gibi Müslümanlara yönelik tavsiyelerin yanında, Hz. Peygamber'in (s.a.v) sadaka ve sadaka-i cariye hadisleris: 
vakıf kurumlarının yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 


- 


Vakıfların faaliyet alanları ve amaçları çok çeşitlidir. Hz. Ömer 
(ra.) vakfın amaçlarını; Allah (c.c.) yolunda harcamak, kölelere, 
yoksul ve fakirlere, yolculara ve yakın akrabaya yardım etmek, 


m isafi rle re yed irm ek şekl in d e belirle m işti r,s9 Vakıflar tarafından yaptırılan sebillerde yoldan 
gelip geçenlere Ücretsiz içecek dağıtılırdı. 


Vakıflar, toplumdaki şehirli, köylü, yönetici, yönetilen, Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi 
bütün toplum kesimlerine hizmet vermiştir. İhtidayı teşvik amacıyla Hristiyan, Yahudi ve putperestlerden İslam'ı kabul edenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için de vakıf gelirlerinden para 
ayrılmıştır. Leylekler, köpekler, kuşlar için de vakıflar kurulmuştur. 


İslam Kültür ve Medeniyetinin ortaya koyduğu hayır kurumlarının en dikkate değer olanı 
vakıflardır. Vakıflar vasıtasıyla hayırda yarışan Müslümanlar, dünyayı yaşanabilir hale getirme- 
nin yöntemini bulmuş ve İslamı bir “vakıf medeniyeti”ne dönüştürmüştür. 


“İbn Battüta, Şam'daki vakıfların hizmet alanları arasında; hacca gidemeyenleri hacca göndermek, 
fakir aile kızlarının evlilik çeyizlerini satın almak, esirleri hürriyete kavuşturmak, seyyahlara yiyecek ve 
giyecek temin etmek ve onların ülkelerine dönebilmelerini sağlamak, sokakları düzenlemek, kaldırımları 
yapmak gibi faaliyetlerden bahsetmektedir.” 


İbn Battüta, İbn Battüta Seyahatnamesi, 5. 88. 


> Farklı işlevleri olan bir vakıf kuruluşunu inceleyiniz. Bir etkinlik kâğıdı hazırlayarak sınıfta payla- 


şınız. 


Tekke: Tasavvufun sosyal hayattaki kurumsal yapılarıdır. Tekkelerin esas görevi, mensuplarına İslam ahlakını ve tasavvuf terbiyesini kazandırmaktır. Şiir, musiki ve güzel sanatlar alanında 
önde gelen kurumlardır. 


İslam dünyasında yaygın olarak görülen tekkeler, daha çok şehirlerde ve kervan yolları üzerinde kurulmuştur. Sofa, oda, hamam, değirmen, abdesthane, mutfak, ambar, kütüphane, misafirhane, ahır gibi birimleri, ekili arazileri vardır. 


56 bk. Bakara suresi, 261. ayet. 
57 bk. Maide suresi, 2. ayet. 
58 bk. Müslim, Ilim 15, Zekat 69; Nesai, Zekat 64; Ibn Mace, Mukaddime 14. 


59 Hacı Mehmet Günay, “Vakıf,” DİA, C 42, 476. 
60 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf,” DIA, C 42, s. 480. 
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Şehir ve kasabaların dini, iktisadi ve sosyal hayatında etkin rol oynayan tekke mensupları, Anado- # # 
İu'nun manevi bakımdan fethine, maddi bakımdan © 
inşasına önemli katkıda bulunmuştur. Seferlerde & 
ordunun yanında yer alarak cihada katılmışlardır. 
Balkanlar'ın İslam'la tanışmasında ve bu bölgelere 
İslam Kültür ve Medeniyetinin taşınmasında öncü 
olmuşlardır. İstiklal Harbi'ne destek veren tekkeler, 
bu mücadelenin başarıya ulaşmasında da rol oy- ; 
namıştır. Üsküdar'daki Özbekler Tekke'si ile Ankara'daki Tacettin Dergah'ı bunlardandır. 


“Tekkelerde, Mevlânâ'nın Mesnevi'si, Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin Fusüsü'l-Hikem'i, Gazzâli'nin İhya'sı, 
Yünus Emre'nin şiirleri, Niyâzi-Mısri'nin Divanı, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i gibi Arapça, Farsça ve Türkçe eserler okunmuş ve şerh edilmiştir. Osmanlı devlet yöneticileriyle tekke mensupları arasındaki ilişkiler 
dikkat çekicidir. Osman Gazi'nin bir tekke şeyhi olan Edebâli ile alâkası, Yıldırım Bayezid'in Emir Sultan, 
Fâtih Sultan Mehmed'in Akşemseddin'le ilişkileri, kuruluş safhasında olan devletle tekke mensupları ara- 


sındaki bağa işaret etmektedir.” 
Mustafa Kara, “Tekke,” DİA, C 40, 5. 369), 


Ahilik: Ahiliğin kökeninde esası fedakârlık olan fütüvvet anlayışı vardır. Fütüvvet, kişinin 
düşmanlık beslememesi, insanlarla barışık olması, sofrasında yemek yiyen müminle kâfir arasında ayırım gözetmemesidir. Fütüvvet mensuplarında, diğerkâmlık, iyilik, yardımseverlik, insan sevgisi, hoşgörü ve nefsine hâkim olma gibi ahlaki niteliklerin bulunması beklenir. Fütüvvet, bir ziyafet verileceği zaman diğer canlıların da gözetilmesi, bir karıncanın bile incitilmemesi 
demektir. 


Türkler, İslamiyet'i kabul etmeleri ve Anadolu'ya yerleşmeleriyle birlikte fütüvvet anlayışını 
benimsemişlerdir. Fütüvvet, Anadolu'da Ahilik kurumuna dönüşmüştür. Tekke ve Zaviyelerle 
kurumlaşan Ahilik, Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuştur. Bu kuruma bağlı zaviyelerde, müderris, kadı, hatip, hoca, vaiz, silah talimcisi, hattat ve şair gibi birçok görevlinin 
bulunması, zaviyelerde zengin bir dini-ahlaki eğitimin verildiğini göstermektedir. 


Ahiliğin temel esaslarının yer aldığı Fütüvvetnamelere göre teşkilat mensuplarında bulunması ED 
gereken vasıflar yiğitlik, kahramanlık, vefa, doğru- (£ 
luk, emniyet, cömertlik, tevazu, affedici olmak ve | Ü 
tövbe etmektir. İ w 


Ahiler, özellikle esnaf teşkilatında etkili olmuştur. Çırak, kalfa ve ustaların mesleki ve ahlaki eği- Mm iğ 
timinde özgün bir model oluşturmuştur. Eğitimini (A (0: İTİ 4 0 


tamamlayan ustanın, iş yeri sahibi olmasını sağla- a 
mıştır. Kaliteli mal üretiminde, alım ve satımda, i 
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Ahi esnafı (Temsili Minyatür) 
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müşteri ilişkilerinde sıkı bir denetim sistemi kurmuştur. Ahilikte eğitim, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma ile denetim, kardeşlik anlayışının zorunlu bir gereğidir.s: 


Ahilik kurumu Selçuklular ve Osmanlılar zamanında dini ve sosyal alanlardaki varlığını 
toplum içinde sürdürmüştür. Selçuklu sultanları tarafından büyük bir kabul görmüştür. Tüccar, 
ulema, zanaatkârlar, süfiler ve halk arasında yayılmış, devlet adamlarını, askerleri, kadıları, 
müderrisleri ve tarikat şeyhlerini bünyesinde toplamıştır. 


> Ahiliğin Osmanlılar Dönem'i'ndeki uygulamalarını günümüzdeki esnaf ve sanatkâr teşkilatlarının 


uygulamalarıyla karşılaştırınız. 


3.4. İnsan-Evren İlişkisi 


Allah (c.c.), insana evreni anlama ve kavrama kabiliyeti vermiştir. İnsanın anlayış ve öğrenme kabiliyeti, onu sorumlu kılar.s Yaşadığı toplumun ve çevrenin farkında olması, dünyayı yaşanabilir halde tutmasını ve elinden geldiğince sorunlara müdahale etmesini gerektirir. 
Emanet duygusuna ve çevre bilincine sahip olma, israftan ve tüketim kültüründen uzak durma, 
insan-evren ilişkisinin ilkelerindendir. 


Emanet Duygusu: Allah (c.c.) evrendeki her şeyi insan için var etmiş ve ona emanet etmiştir. 
Kur'an, emanetin korunması hususunda insanı uyarır: “...Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet 
günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir...”*“ İslam emanete hıyaneti, münafıklığın 
alametlerinden sayar. 


Yapılan vaatler, özel meclislerde konuşulan sözler, kişilerin arasındaki sırlar, aile mahremiyeti ve çocuklar birer emanettir. Emanet bilinci, komşuluk, arkadaşlık, alışveriş, yönetim, adalet 
gibi hayatın her anında ihtiyaç hissedilen bir sorumluluk olarak insanlar arasında güveni sağlar. 


Çevre Bilinci: Çevre insan hayatını kuşatan ortamların tamamıdır. Barınılan ev, solunan 
hava, içilen su, yaşanan şehir, denizler, göller, nehirler, yollar, dağlar, ormanlar ve diğer canlılar, 
Allah'ın (c.c.) nimetleri ve emanetleri olarak insanoğluna sunulmuştur. 


Çevre bilinci, varlıkların haklarına saygı duymak 
ve insana yaraşır bir hayat sürmek için tabiatı korumayı ifade eder. İnsandan yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kullanımında gelecek kuşakların ve diğer canlıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket 
etmesi beklenir. Çevre bilincinin gelişmesinde; varlıkların Allah'ı (c.c.) tesbih ediyor olması, insana emanet edilmiş bir nimet olması, Allah'ı (c.c.) bulmada yol 
gösteren işaretler olması, yeryüzünün imarının insana emredilmiş olması gibi ilkeler belirleyicidir.ss XU Yüzyılda İstanbul'da sokak temizliği (Temsili Minyatür) 


61 Ziya Kazıcı, “Ahilik,” DİA, C 1, s. 540-542. 

62 Haşim Şahin, “Selçuklular Dönem'i'nde Ahiler,” s. 302. 

63 bk. Kıyamet suresi, 36. ayet. 

64 Âl-i İmrân suresi,161. ayet. 

65 bk. Isra suresi, 44. ayet; Hadid suresi, 1. ayet; Rahman suresi, 7-8. ayetler; Rum suresi, 41. ayet; Bakara suresi, 164. ayet; 


Rüm suresi, 20-25. ayetler. 


ILE. ÜNİTE 


İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT 


İslam Medeniyeti, çevreci bir niteliğe sahiptir. Kur'an'da, insanın yaşadığı çevrenin güzellikleri tasvir edilmiş ve bunlar, cennetin güzelliklerine benzetilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v) de 
temizlik, ağaç dikme, yeşillendirme, bitki ve hayvanların korunması gibi hususlarda sözleri ve 
davranışlarıyla ümmetine örnek olmuştur.“ Mekke ve Medine çevresinin harem ilan edilmesi, 
dünyadaki ilk sit alanı uygulaması kabul edilir. 


Kanuni, gönderdiği bir emirnamede Edirne şehrinin temiz tutulmasını istemektedir: “Ev ve dükkânların çevreleri temiz tutulsun. Hamam ve han gibi umuma ait yerlerin temizliğine dikkat edilsin. Esnaf atık 


maddeleri şehir dışındaki boş yerlere taşısın. Evlerde çamaşır-bulaşık yıkandığında sabunlu sular sokakla- 


ra akıtılmasın. At arabacıları, sokaklara pisleyen atlarının pisliklerini kendileri temizlesin! 
Ahmet Akgündüz, Belgeler Gerçekleri Konuşuyor, s. 75—76. 
İstanbul'da Kırkçeşme sularını Sarıyer ormanlarından uzun bir isale hattı ile İstanbul'a ileten Mimar 


Sinan, boru hattının her iki tarafından 20şer arşınlık bir mesafe içinde bina, mandıra ve ahır yapımını ve 
gübre yığılmasını bir ferman ile yasaklattırmıştır. 


Nevzat Kor, İzzet Öztürk, Mehmet Borat, “Çevre Kirlenmesinin Tarihi Gelişimi,” İnsan ve Çevre, 5. 150. 


A > a 
e SAİR İMREN ZI 


İsraf ve Tüketim: İsraf; inanç, söz ve davranışlarda dinin, akıl veya örfün uygun gördüğü 
ölçülerin dışına çıkmaktır. Mal veya imkânları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmak demektir.s İslamiyet “.. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz...” ayetiyle savurganlığı ve aç gözlülüğü 
kesin olarak yasaklar. “İsraf etmeyerek kibir ve gurura kapılmayarak yiyiniz, içiniz, giyininiz ve tasadduk ediniz.” mealindeki Hadis-i şerif, tüketim anlayışının çerçevesini çizer. 


Beşeri ihtiyaçlar sınırlı, arzu ve ihtiraslar ise sınırsızdır. Helaller insan ihtiyaçlarını karşılayacak kadar geniştir. Kanaatkârlık ve tutumluluk, öğütlenen 
temel bir ilkedir. Helal kabul edilen maddelerin ihtiyaçtan fazla tüketimi haram veya mekruh sayılır. 
Gereksiz tüketim yapmak, nimetleri saçıp savurma 
olarak görülür. Kişisel arzuların tatmini için yapılan 
aşırı tüketim israftır. İslam insanların tutkularını 
kamçılayan, toplumda kıskançlık doğuran, imkânla- 1 
rı sınırlı olanların öfkesine ve sosyal huzursuzluklara a era briik 
yol açan lüks tüketimi yasaklar.” 


66 bk. Bakara suresi, 25. ayet. 

67 bk. Buhari, el-Edebül-Müfred s. 168; Müslim, Musâkât 10. 

68 Cengiz Kallek, “İsraf” DİA, C 23, s. 179. 

69 A'raf suresi, 31 ayet. 

70 Buhari, Libas 1. 

71 bk. Buhâri, Nikah, 1, İman 16-29, Ezan 81, Rikak 18; Müslim; Ebu Davud, Salat 317. 
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4. İSLAM TOPLUMUNDA EKONOMİK HAYAT 


İnsan faaliyetlerinin önemli bir kısmı ekonomiyle ilgilidir. Üretim, paylaşım ve tüketim süreçleri olarak gerçekleşen ekonomik faaliyetler, hayata dogrudan tesir eder. Ekonomik faaliyetler geçmişten günümüze ahlak, din, gelenek, siyaset gibi ilke ve kurumların etkisinde şekillenmiştir. 


İslam toplumlara sağlıklı ekonomik çözümler önerir. İslamiyetin ekonomik anlayışı kendine 
özgüdür. İslam, arz ve talebe göre dengeli bir üretimin, paylaşımın ve tüketimin kendi tabii şartlarında gerçekleşmesi gerektiğini kabul eder. İnsana kaynakları kullanma, mülkiyet, teşebbüs 
ve çalışma haklarını verir. Helal kazancın esas olduğunu, zekâtın emredildiğini bildirir. İnfakı 
tavsiye edip, israf ve faizi yasaklar. 


Kaynakları kullanma hakkı insana verilmiştir. İnsanın, gerçek ihtiyaçlarının sınırlı olduğunu bilmesi, 
buna göre kaynakları kullanıp tüketmesi durumun- 
da, yeryüzündeki her canlıya yetecek miktarda kaynak mevcuttur. Allah (c.c.), yarattığı varlıkların rızkını 
kendisinin verdiğini bildirmiştir.” 


İnsana dünya hayatı için mülkiyet hakkı tanınmıştır. Meşru yoldan servet edinmenin önünde engel yoktur. Mülk, Allah'ın (c.c.) rızası yönünde kullanılır. İslam'a göre sahip olunan mal ve mülk, Allah'a 
yaklaşmak için bir vasıta ve imkândır.” 


Allah (cc), yeryüzünü insanın ihtiyaçlarını karşılayacak i 
imkânlarla donatmıştır. 


İslam Medeniyetinde Ekonomik Düzenin Esasları 


Haklar Tavsiyeler Yasaklar 


Helal Kazanç 


Emeğe Saygı 


> İslamiyet'in ekonomik yaklaşımını ifade eden unsurların, İslam Medeniyetinin ekonomik 
anlayışını şekillendirmedeki rolünü yorumlayınız. 


72 bk. Hud suresi, 6. ayet. 
73 Sezai Karakoç, Islam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, s. 34. 
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İslam insana şahsi teşebbüs hakkı tanır. Kişiler, toplumun ekonomik düzenini sarsmamak 
şartıyla kendi geçimini sağlar, girişimcilik gücünü ve hakkını kullanmak için çalışır. Üretimini insanlığın faydasına yönellik olarak yapar. Çalışma hakkını ve emeği kutsal sayan İslam, fertlerin 
bu yöndeki çabalarını ibadet sayar ve teşvik eder. 


Helal Kazanç: Kişinin emeği ve kazancının karşılığında hak ettiği her şeydir. İslam sadece 
helal kazancı meşru sayar. Helal kavramını tüm ekonomik faaliyetleri kapsayacak şekilde geniş 
tutar. İslami ölçüler içerisinde yapılacak her türlü alışveriş ve ticaret, helal sayılır ve ibadet 
olarak değerlendirilir.x En hayırlı kazancın, kişinin alın teriyle ve helal yolla elde ettiği kazanç 
olduğu bildirilerek toplumun bu yönde bilinçlenmesine gayret gösterilir. 


Helal kazanç anlayışının esas alındığı İslam toplumunda Müslüman tüccar, ölçü ve tartıyı 
kullanırken, ilahi gözetim altında olduğuna inanır. Emeğin hakkını vermemek, eksik ölçüp tartmak, alınan maaş ya da ücretin karşılığında iş ve hizmet üretmemek, kamu mallarını zimmete 
geçirmek, sahte mal üretip tüketicilere zarar vermek, şans oyunları, hırsızlık, kumar, rüşvet 
gibi helal olmayan yollarla edinilen her çeşit faaliyet, mal ve servetin haram olduğunu bilir ve 
bundan kaçınır. 


Faiz: Emeksiz elde edilen haksız kazanç ve olağan 
dışı kâr elde etme beklentisidir. Girişim özgürlüğü ve 
normal yollardan kâr elde etme isteği normaldir. Faiz; 
işsizliği arttırması, yapay fiyat artışlarına sebep olması, yardımlaşma dayanışma, merhamet gibi insani degerleri zayıflatması, bencilliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını kamçılaması, ekonomik krizlere 
yol açması gibi çok sayıda olumsuz yönleri nedeniyle 
haramdır. 


İh 


: : N ” P İslam faizi insan için ekonomik bir yük olarak görür. 
Kur'an'da, faiz yiyenlerin kabirlerinden, şeytan i i 


çarpmış gibi kalkacağı,” faizi terk etmeyenlerin Allah'a (c.c.) ve Resulüne (s.a.v.) savaş açmış 
oldukları bildirilir.r Hz. Peygamber (s.a.v), faiz yiyene ve yedirene lanet etmiştir.” 


Zekât: İslam'ın belirlediği zenginlik ölçüsüne 
sahip olanların vermesi zorunlu olan bir yükümlülüktür. Toplumdaki ekonomik dengesizliklerin yol 
açabileceği olumsuzlukların giderilmesinde önemli 
bir imkân olarak insanoğluna sunulmuş bir lütuftur. 


Zekât belli bir miktara ulaşmış birikimler üzerinden ödenir. Servetin tek elde toplanmasının önüne 
geçilmesi amaçlanır. Zekât toplumsal barışın güvencesidir. İslamda sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesini sağlayan araçlardandır. 


Zekat, toplumdaki ekonomik adaletsizliği dengeler. 


74 bk. Tirmizi, Büyü 4. 

75 bk. Bakara suresi, 275. ayet. 
76 bk. Bakara suresi, 279. ayet. 
77 bk. Müslim, Müsâkât, 106. 
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Zekât, zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Zekât veren kişilerin gönülsüz davranmaması ve 
başa kakmaması, fakirin de alırken mahcubiyet duymadan kendi hakkını alma bilinciyle hareket etmesi gerekir.» İslamın zekât verme usulleri konusundaki hassasiyeti, İslam Kültür ve 
Medeniyetinin psikolojik dayanaklarını da ortaya koymaktadır. 


> Zekat ve faizi toplumsal hayata etkileri yönüyle karşılaştırınız. 


İnfak: İnsana rızık olarak verilenlerden muhtaçlara da pay ayırmak, onları yokluğa mahküm etmemektir. Müslümanlar, çeşitli yollarla elde ettikleri para, ziynet, eşya, mülk gibi maddi kazançlarının 
kullanımında infak duygusuyla hareket eder. 


İslamiyette, malı biriktirmek ve cimrilik hoş görülmez. Anneye, 
babaya, yakınlara, yoksullara, öksüzlere, yolda kalmışlara ve ihtiyaç 
sahibine karşılık beklemeden infak edilmesi tavsiye edilir. İbadet bilinciyle verilen zekât ve infak, eşitsizliği yansıtan sınıfların ortaya çıkmasını engeller. İstanbul'da bir sadaka taşı 


İslam Ekonomisinin Gelişimi ve Kurumlaşması: Müslümanlar, ekonomik sistemlerini oluştururken İslam'ın iktisadi düzeninin esaslarına dayanarak çözümler üretmişlerdir. Ekonominin 
düzenli işleyişinde kurumlaşma belirleyici olmuştur. Zekât, cizye ve haraç gibi vergilerin toplanması ve dağıtımı, ganimetlerin paylaşılması, Beytülmal'ın kurulması ilk defa Hz. Peygamber (s.a.v.) Dönem'i'nde yapılan ekonomik faaliyetlerdir. Hz. Ebu Bekir (r.a.), toplanan gelirleri 
bekletmeden dağıtırdı. Vefatından sonra bir heyet huzurunda Beytülmal'ı açan Hz. Ömer (r.a.), 
burada sadece bir dinar bulabilmiştir.” 


“Atlas Okyanusu'ndan Çin sınırlarına, Hind Okyanusu'ndan Hazar Denizi'nin kuzeyine kadar uzanan 
bölgelerde, bir İslam ortak pazarı çerçevesinde yoğun bir ticari faaliyet görülmekteydi. Uzakdoğu-Avrupa ticareti Müslümanların denetimi altına girmişti. Eski dünyanın iktisadi bakımdan değerli alanları 
İslam toprakları hâline gelmişti. Vahalar ve sulama kanalları ile donatılmış Türkistan, Mezopotamya 
Mısır; buğday ve zeytinyağı deposu kuzey Afrika; ileri maden teknolojisine sahip Kafkasya ve İspanya, 
İslam toprakları olmuştu. Dünyanın başlıca altın madenlerine ulaşan yollarla belli başlı ticaret yolları 
Müslümanların eline geçmişti. 


İslam dünyası büyük limanlarla birlikte gemiler, tersaneler ve yetişkin denizcilere sahip olmuştu. Suriye'den Avrupa'ya, İran ve Orta Asya'ya ulaşan ulaşım organizasyonları ile büyük kervan şehirlerini 
Müslümanlar yönetiyordu. Soyları Fenikelilere kadar uzanan ve dış ticarette uzmanlaşmış kadrolar da 
Müslüman olmuşlardı. Siyah Afrika, Endonezya, Orta Asya ve nihayet Çin, İslam'ın etkisi altına girmiştir. 
Akdeniz ile Hind Okyanusu adeta birleşmiştir." 


Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, s. 63 


-> İslam ülkeleri arasında gerçekleşen ekonomik ilişkilerin siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelere 
etkilerinin neler olabileceğini tartışıp sonuçları bir metin hâlinde listeleyiniz. 


78 bk. Bakara suresi 263. ayet 
79 Mehmet Erkal, “Beytülmal,” DIA,C6, s. 90. 
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Beytülmal, tam olarak Hz. Ömer (r.a.) Dönem”'i'nde kurumsallaşmıştır. Bu dönemde Bizans 
ve İran'a karşı elde edilen zaferlerle sınırlar genişlemiş, refah seviyesi yükselmiştir. Cizye gelirlerinin artması hazineye önemli katkı yapmıştır. Ganimetlerden ihtiyaç sahiplerine maaş bağlanmıştır.» 


Emeviler, İslamiyet'i Orta Asya'dan Atlas Okyanusu'na kadar olan geniş bir bölgeye yaymıştır. Ticaret yolları üzerinde gerçekleşen canlı ekonomik faaliyetler, yeni tarım alanlarına sahip 
olunması, vergilerin düzenli toplanma zorunluluğu kurumlaşmayı geliştirmiştir. Bizans ve İran 
paralarının yerine dinar ve dirhem denilen İslam paraları bastırılmıştır.** 


Abbasiler, kurdukları divanlarla ekonominin kurumsal yapısını geliştirmiştir. Mali işleri idare etmek, vergileri toplamak ve dağıtmak için Divanü'I-Mal kurulmuştur. Hazine bu divana bağlanmıştır. Arazi, zekât, gümrük gibi çok sayıda verginin toplanması için Divanü'I-Harac ve Divanü'l-Ziya kurumları oluşturulmuştur. Abbasiler Dönem'i'nde Avrupalılar, Akdeniz'deki ekonomik 
hâkimiyetlerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Dünyadaki deniz ticareti Müslümanların kontrolüne 
geçmiştir. Fetihler büyük miktarda servetin birikmesini sağlamıştır. Harun Reşid Dönem'i'nde 
hazinede dokuz yüz milyon dirhemden fazla para olduğu nakledilmiştir e. 


Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ekonomik kurumların gelişimi devam etmiştir. Selçuklularda Divan-ı İstifa adıyla mali bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Osmanlılarda Hazine-i 
Amire adı verilen devlet hazinesinden ayrı olarak Padişah'ın şahsi hazinesi olan Ceb-i Hümayun 
devlet giderlerinin karşılanmasında yedek bütçe amacıyla kullanılmıştır. 


Ekonomilerin yalnızca kâr amacına, çıkar ilişkilerine, amansız bir rekabet ortamına, değerleri sıradanlaştıran tüketim anlayışına karşı İslam Kültür ve Medeniyetinin esasları ve kurumları, insanoğlu için çözüm yöntemini ortaya koymuştur. 


> Aşırı tüketim kavramının çağrıştırdıklarını ve sonuçlarını yorumlayınız. 


80 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, s. 61. 

81 Bu dönemde on dirhem gümüş para, yedi dinar altın paraya denk sayılmıştır. 

82 Ramazan Şeşen, İslam Medeniyeti Tarihi, s. 137. 

83 Gülfettin Çelik, “Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler Doktora Ders Notları”, İstanbul, 2015. 
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0 ağa ea evladımız 


1. İslam toplumunu yönlendiren ilkeler nelerdir? 
2. Fütüvvet mensuplarında hangi ahlaki niteliklerin bulunmasının istendiğini yazınız. 
3. Faizin yasak/haram kılınmasının sebepleri nelerdir? 


4. Vakıfların kurulup gelişmesinde İslam dininin rolünü açıklayınız. 


1. Aşağıdakilerden hangisi, kişinin başta annesi ve babası olmak üzere diğer insanlar karşısındaki sevgiye dayalı özverili tutumunu ifade eden kavramdır? 


A) Cihat B) Takva C) İhsan D) İnfak E) Muvahhid 
2. Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz? 
A) Yargılama B) Eğitim C) Sağlık D) Ticaret E) iskân 


3. İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökene, ırka, toplumsal konuma ve cinsiyetine bakılmaksızın inancı, canı, malı, nesli ve namusunun dokunulmaz olduğunu esas alan ilke 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Âdemiyyet B) İnsan onuru O C) Hisbe D) Merhamet E)İsâr 
4. Aşağıdakilerden hangisi İslam ekonomisinin ilkelerinden biri olamaz? 

A) Ferde mülkiyet ve teşebbüs hakkı tanıması 

B) Faizin yasak olması 

C) Helal kazancın esas olması 

D) İsrafın yasak olması 


E) Lüks tüketimin teşvik edilmesi 
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....J İslami anlayışa göre beşeri ihtiyaçlar sınırlı, arzu ve ihtiraslar ise sınırsızdır. 


2.|....| Abbasiler zamanında Akdeniz tamamen Avrupalıların denetiminde olduğundan 
Müslüman tüccarlar bu bölgedeki ticaretten bir kazanç elde edememiştir. 


3.1...) Ahiligin temel esasları Fütüvwvetnamelerde yer almıştır. 


4.|....| Tekkelerde şiir ve musiki başta olmak üzere güzel sanatların icra edilmesi yasaktır. 


0 aki cümlelerde beş brallan yeri verile kelime uygun anlarıyla tamamlayın | 


( Takva - Dinar - Beytülmal - Divanü”l-Mal - Dirhem - İhsan) 


1.Devlethazinesiolan....................... tam olarak Hz. Ömer Dönem'i”nde kurumlaşmıştır. 
2. Emeviler, daha önce kullanılan Bizans ve İran paralarının yerine ............. le 


denilen İslam paralarını bastırmışlardır. 


3. Ayetlerde bildirildiğine göreşeytan,.................. sahibi kişilere zarar veremeyeceğini 
itiraf etmiştir. 


4. Kulun, ibadetlerini Allah'ı (c.c.) görüyormuş gibi yapması, Allah'a (c.c.) yakınlaştıracak şeylere harfiyen uyması, ondan uzaklaştıracak şeylerden de titizlikle kaçınması 
a olarak nitelendirilmiştir. 


